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Zondagsreisje op 14 april 

We gaan deze zondag naar Groningen (stad). We bezoeken daar in ieder geval de 
Martinikerk, de synagoge en de Joodse buurt. We wonen om 9.30 een dienst bij in de 
Martinikerk. De Martinikerk is de oudste kerk van de stad Groningen. De vele prachtige 
muur-en gewelfschilderingen, het magnifieke Schnitgerorgel maken dit monumentale 
gebouw tot het belangrijkste historische cultureel erfgoed van de stad. 

Vanaf een uur of 10.45 tot 13.30 zijn er verschillende mogelijkheden om zelf te gaan 
doen: 

 Bezoek aan de Martinitoren en de Prinsentuin. In de Prinsentuin is ook een 
theeschenkerij.  

Vlakbij de Martinitoren staat een hoge muur met 
daarachter misschien wel het rustigste plekje 
van de binnenstad van Groningen. Binnen de 
muren van de groene, bloemrijke Prinsentuin 
waan je je even helemaal in een andere wereld.  
De Prinsentuin ligt achter het Prinsenhof, een 
gebouw uit de 11e eeuw dat tegenwoordig in 
gebruik is als hotel. 
 
De Prinsentuin bestaat onder andere uit een 
rozentuin, een kruidentuin en een gedeelte met 
berceaus (met bomen overgroeide paden).  
 

 Groninger museum. Het 
Groninger museum bestaat dit jaar 
150 jaar. Er is hierover een speciale 
tentoonstelling. ‘Een kijkje achter de 
schermen’ Hoe komt een collectie tot 
stand, hoe conserveren we 
kunstwerken en hoe presenteren we 
ze aan het publiek? 
 
 

 Maak een stadswandeling. In de binnenstad van Groningen kun je prachtig 
wandelen in het Stadspark, leuke winkelstraatjes of langs de grachten en het 
Noorderplantsoen. 

Groningen heeft tal van (nieuwe) restaurants met keukens uit de hele wereld, om te 
lunchen. 

13.30-16.00: rondleiding met een gids door de Joodse buurt en de synagoge van 
Groningen. We splitsen dan de groep in 2 kleinere groepen. De ene groep gaat eerst door 
de Joodse buurt, de andere groep in de Synagoge. Na een uur wisselen. De Synagoge is 
aan de Folkingestraat 60 
 
16.00: richting huis 

 
We hopen met een bus te kunnen gaan, dit is uiteraard afhankelijk van het aantal 
mensen die meegaan. We hopen met elkaar op een gezellige en inspirerende dag. 

 

z.o.z. 
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De dag zal er als volgt uitzien: 

8.15: vertrek met de bus richting Groningen 

9.30: kerkdienst bijwonen in de Martinikerk. 

10.45-13.30: eigen invulling naar wens en interesse. 
Lunchen op eigen kosten in één van de vele restaurantjes. 

13.30: rondleiding synagoge/ Joodse buurt met gids 

14.30: kopje koffie, wisselen. 

14.50: rondleiding joodse buurt/ synagoge met gids 

16.00: richting huis 

We vragen voor deze dag een bijdrage van € 30 euro p.p. 
Wilt u zich opgeven voor deze reis, dat kan door een mailtje 
te sturen naar Greet Bakker. Haar mailadres is 
greetbakker65@gmail.com 

Dit kan tot 6 april 2024 

 

 

  


